
MAN MET 1 ARM ZWEMT MEE IN DE 100X100 M ESTAFETTE!

In de jaren 1966 liep ik regelmatig langs de badrand van het Wageningse buitenbad en keek 
ik naar jeugdige zwemmers/sters hoe vrij zij in het water waren en hoe de zwemslag was. Ik 
was inmiddels een aantal jaren zwemtrainer van ZW&PC DE RIJN. Op een mooie zomerdag 
zag ik een meisje en een jongen samen spelen in het diepe bad. Prima zwemslag! Ik begon 
een gesprek met hen en beiden vertelden mij, dat ze graag zwommen. Zij vertelden, dat ze 
waren verhuisd vanuit Noord-Holland naar Wageningen. Papa was gaan werken bij één van 
de Rijksinstituten aan de Dreeslaan. Het nieuwe woonadres was in de nieuwbouw wijk de 
Nude, waar ik ook woonde met Louis, Carolien en Annelies.

Louis en ik maakten kennis met de ouders van Geert en Mieke. Het gevolg was, dat beide 
kinderen lid werden van de zwemvereniging. Ik dacht 2 goede zwemmers in mijn zwemploeg 
te krijgen, maar naar een paar weken kozen Geert en Mieke voor het waterpolo. Hier 
vonden zij hun vrienden en vooral Geert werd zeer goed bevriend met Joop van de Hoef. 
Joop was een tijdje mijn hulptrainer. Hij volgde de opleiding tot zwemonderwijzer en via 
Zwembad te Ede kwam hij in dienst van de gemeente en via diverse cursussen werd hij 
ambtenaar sportzaken.

Geert Klaver ging met 16 jaar naar de zeevaartschool in Vlissingen, daarna 10 jaar varen als 
1ste stuurman over de wereldzeeën en daarna vrijstelling van dienstplicht. Hij beland 
uiteindelijk in Beieren. Wordt bedrijfsleider van het liftenpark.  Het onderhoud van het 
liftenpark werd ook door Geert en zijn werknemers uitgevoerd. Tijdens één van de 
reparaties aan de kabelbaan is Geert gewond geraakt en was hij gewond aan zijn  linker 
onderarm. Dit was zo hevig, dat de onderarm niet meer gered kon worden Geert  heeft vele 
malen in de kliniek verbleven en zo kwam de eerste prothese en wel een beugel om de 
bovenarm en een haak als hand Kinderen schrokken daar van, maar Geert maakte vaak 
grapjes over “zijn Haak”.  Zoiets zag je wel bij zee-piraten. Daarna volgde een hand van 
kunststof.  Bij de  derde prothese kon hij zijn kunstduim bewegen .Na een bepaalde periode 
werd de techniek  verbeterd en bij deze vierde aanpassing kon Geert alle vijf de vingers 
bewegen. Geweldig!!                                              

Het huwelijk met Sabine is stabiel. Samen adopteerden zij 4 kinderen in de leeftijden van 0 
tot 10 jaar oud  Na de eerste adoptie ging de organisatie er van uit, dat kinderen welkom 
waren bij Geert en Sabine en zo gebeurde het ook. Kinderen opvoeden en koesteren. 
Natuurlijk ook leren zwemmen en Geert vormde in  Nesselwang in het plaatselijke zwembad 
een zwemploegje en leerde deze kinderen zwemmen. Alle 4 zijn nu zelfstandig en Geert en 
Sabine zijn inmiddels al opa en oma. 

De vriendschap tussen Joop en Geert is eeuwig. Regelmatig zien de echtparen elkaar en zo  
stond Geert Klaver samen met Joop van de Hoef met hun Rijn ploeg aan de badrand voor de 
wedstrijd 100x100 estafette en dat op de leeftijd van 73 jaar!

 

 


